Heilige paus Paulus VI

(Giovanni Battista Montini 1897 - 1978)



GEBED

God, Gij hebt ons herders gegeven
om uw volk te leiden doorheen de tijden.
Wij danken U voor de heilige paus Paulus VI,
die zich gegeven heeft
om het Tweede Vaticaanse Concilie
en de vernieuwingen in de kerk
die ermee gepaard gingen te leiden.
Met apostolische ijver heeft hij het evangelie verkondigd
en gepoogd uw kerk bij de tijd te brengen.
Hij stond voor de hervorming van de liturgie,
zette zich in voor de vrede in de wereld
en verdedigde het huwelijk en het gezin.
Op zijn voorspraak bidden we
voor de kerk van onze dagen:
dat we onder leiding van paus en bisschoppen
de blijde boodschap zo beleven en uitdragen
dat ze heil en vrede brengt, overal in onze wereld.

Paus Paulus VI werd op 26 september 1897 in Concesio (Italié) geboren als Giovanni Battista Montini. Op 29 mei
1920 werd hif tot priester gewijd. Vervolgens werkte hij ruim 30 jaar op het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel.
In 1954 werd hij aartsbisschop van Milaan. Vier jaar later ontving hij de kardinaalshoed. Na het overlijden van
paus Johannes XXill werd Montini op 21 juni 1963 tot paus gekozen. Hij zette het door zijn voorganger begonnen
Tweede Vaticaans Concilie voort en sloot dit in 1965 af. Paulus VI bezocht als eerste paus in de geschiedenis
alle contitenten. Hij schreef zeven encyclieken, waarvan Humane Vitae uit 1968 over het christelijk huwelijk, de
bekendste is. Paus Paulus VI overleed op 6 augustus 1978. Hij werd op 19 oktober 2014 zalig verklaard. Op 14
oktober 2018 werd hij door paus Franciscus heilig verklaard.
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